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Uren, dagen, maanden 
 

Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen 

en wij zien en wij ervaren, 
onbestendigheid alleen. 

Van de daden, die wij deden, 
blijft er vrijwel niets bestaan. 
Al het heden wordt verleden, 

maar men rekent ’t ons wel aan. 
 

Voorgeslachten gingen henen, 
eenmaal wacht ook ons het graf 
God wil ons de tijd slechts lenen 

maar Hij neemt hem ons ook af. 
Toch, hoe eindig ik mag wezen, 

’k word door angst niet overmand; 
wat vergaat, doet mij niet vrezen, 

want mijn trouwe God houdt stand. 
 
Snel dan, jaren, snel maar henen 

met je blijdschap en verdriet. 
Wat ik win of moet bewenen, 

God, mijn God, verandert niet! 
Met het hoofd omhoog geheven, 

voortgeleid steeds aan zijn hand, 
reis ik door dit aardse leven 
naar mijn eeuwig Vaderland. 
 

Witter dan sneeuw 
 

Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God,  

heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 

Laat mij weer juichen,  
weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 

Was mij witter dan sneeuw,  
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 
 

 

Was mij witter dan sneeuw,  
maak mij sterk door Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn,  

U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 

 
Laat mij weer juichen,  
weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen,  

weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 
Was mij witter dan sneeuw,  
laat mij rein voor U staan.  

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

Laat mij weer juichen.  
Laat mij weer dansen.  
Laat mij weer leven. 

Laat mij weer juichen,  
weer dansen, weer leven. 

 
Was mij witter dan sneeuw,  

laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

 Overdenking 

 
Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw 

 
1 Nu gaan de bloemen nog dood 

nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 
 
Refrein: 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 

2 Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 

en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
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Refrein: 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 

3 Nu heb je nooit genoeg. 
Nu blijf je steeds iets missen 

en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 
 

Refrein 
 

4 Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten 
vol van zijn heerlijkheid staan. 
 

Refrein 
 

5 Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. 
 

Refrein 
 

6 Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 

daar al van eeuwigheid zag. 
 

Refrein 

 
Groot is Uw trouw, o Heer 
 

Groot is Uw trouw, o Heer,  

mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  

die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.  
 

Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.  

 
Gij geeft ons vrede,  

vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  

 
Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer,  

aan mij betoond.  
 

Een toekomst vol van hoop (staande) 
 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
 


